
Hoe komt een idee ooit tot stand  

kan zo’n gedachte ontstaan?  

Waar komt dat helder ogenblik  

dat inzicht toch vandaan?  

Dat komt door ons, zin voor zin  

gaven wij die woorden in  

die fluisterden wij toe  

 

Hoe kreeg jij ooit een idee  

vroeg jij je dat nooit eens af..?  

Het was de stem van een van ons  

die jou het inzicht gaf  

De stem van iemand als wij  

onzichtbaar aan je zij  

zo luisterde jij toe  

 

Je noemde het inspiratie  

adem van de geest  

Inspiratie  

maar wij zijn het  

steeds geweest  

 

Zo krijgt het kind een idee  

Zo vindt de man wat hij zoekt  

Zo wordt de sterveling een held  

Zo wordt vooruitgang geboekt  

Dat komt door iemand van hier  

De mens bereikt op die manier  

het hogere niveau  

 

We noemen het inspiratie  

adem van de geest  

Inspiratie  

maar wij zijn het  

wij zijn het steeds geweest  

Noem het inspiratie  

zo noemt men het ‘t meest  

en dat is het ook  

de ingeblazen adem  

van de geest  

van de geest  
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